MARANATHAKERK

"h‘ Giessenburg
“y PKN gemeente

NB Zondag 16 maart 2025
Zondag 16 maart 2025 gaat ds. R. Bos uit Harderwijk voor.
Muzikale medewerking wordt verzorgd door Adam de Goei.

Deze zondag is er kindernevendienst, jeugdkerk en oppas voor de allerkleinsten

Zondag 23 maart 2025 is er een bijzondere dienst, aanvang 09.30 uur.

Het thema is “Gods liefde is eindeloos”

Voorganger is ds. Evert Westrik en zang en muziek wordt verzorgd door gospelkoor
Chananja uit Wijngaarden

De liturgie voor zondag 16 maart vindt u op een apart blad, onderaan de nieuwsbrief.

Collecte

Zondag is de eerste collecte voor de solidariteitskas.

De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het
Onderhoudsfonds.

Liturgische schikking Veertigdagentijd

Het thema voor de veertigdagentijd 2025 is ‘Heilig je leven’. We bezinnen ons in de
Veertigdagentijd op onze relatie met God, onszelf en onze naaste. Leven in het licht van
Gods koninkrijk vraagt niet om passief afwachten; we worden uitgedaagd om ‘als nieuw’ te
leven en te onderscheiden waar het op aankomt. We worden opgeroepen om onze
verantwoordelijkheid te nemen voor onze medemens, de schepping en de samenleving.
Teksten die we gebruiken komen met name uit het evangelie van Mattheus en van Lucas.

-2¢ zondag Veertigdagentijd (16 maart)
We lezen Lucas 9:35, De verheerlijking op de berg. De leerlingen zijn getuige van de glorie
van God, stralen wit licht; de verschijning van Mozes en Elia. Allemaal ter bemoediging voor
onderweg.

-de schikking

De 3 hyacinten staan voor Jezus, Mozes en Elia. Symbolen voor de glorie van God
-woorden bij de schikking
Glorie

Licht

Jezus

Het Paasproject Kindernevendienst 2025 - Gods Genade Geeft
Uitzicht

Het project volgt de belangrijke momenten uit Jezus' leven, sterven
en opstanding, en laat zien hoe Hij niet alleen onze Redder is, maar
ook een voorbeeld voor hoe wij in verbondenheid met God kunnen
leven. Deze week stelt Jezus ons gerust: God is goed voor ons
(Lucas 12:22-34).

Heb je thuis een hond of een kat? Dan weet je misschien wel dat je
soms helemaal onder hun haren kunt zitten. Soms verliezen ze meer
haren dan anders, dan zijn ze in de rui. Als je de haren bij elkaar
veegt heb je er een heleboel. Toch houden de meeste honden en




katten nog genoeg haren over op hun lijf. Mensen verliezen ook elke dag haren. Kijk maar
eens na het douchen naar je handdoek of na het haren kammen naar je borstel of kam. Toch
hoeven we ons geen zorgen te maken dat

er zoveel haren uitvallen dat we niets meer over houden. In de Bijbel staat dat de haren op
ons hoofd zijn geteld. God zorgt voor ons.

Bloemen
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke groeten naar de fam. Kalkman.
Corry de Jongh brengt de bloemen weg.

Mededelingen vanuit de gemeente
-Verhuisd en overschreven
Lotte Brouwer.

-Uitgeschreven:
Mw. A. van Dijk den Uil.

-Vreugde/verdriet
Zr. Marjan Muis is vorige week onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. Na een operatie
mocht ze dinsdag 11 maart weer thuiskomen.

Naast vreugde is er verdriet en/of gemis. Er zijn verschillende gemeenteleden in meer of
mindere mate ziek, of herstellende van een operatie. Laten we in vreugde en verdriet om
elkaar heen staan en eenieder gedenken in ons gebed.

Nieuws vanuit de Kerkenraad

De kerkenraadsvergadering in vogelvlucht. Donderdag 6 maart is de kerkenraad weer in
vergadering bijeen geweest. Het was deze keer een brede kerkenraad, wat betekent dat ook
de pastoraal medewerkers aanwezig waren. Het pastoraat kreeg dan ook extra aandacht
door met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal stellingen zoals:” Bezoek of
huisbezoek is niet meer van deze tijd, we moeten iets nieuws verzinnen” of “Als een
gemeentelid niet of nauwelijks betrokkenheid toon zal deze ook minder aandacht vanuit het
pastoraat ontvangen”. Ook de jaarrekeningen 2024 van de kerk en de diaconie kwamen ter
tafel. De resultaten zijn bemoedigend en deze cijfers zullen u ook getoond worden op de
gemeenteavond van 17 maart. U hebt de mogelijkheid gehad om namen in te dienen voor de
komende vacatures. De vacaturecommissie heeft een voordracht gemaakt om in deze
vacatures te voorzien. Binnenkort start het “vragen” en we hopen dat, als u een van de
kandidaten bent, u er serieus over na wilt denken om een taak binnen onze kerk te vervullen.
De scipio app is een jaar actief, tijd voor een evaluatie. Op dit moment zijn ruim 100 leden
actief en dat zou beter moeten en kunnen. Afgesproken is dat we door gaan met deze app
maar wel energie gaan steken om meer leden actief te krijgen. Op 30 maart zullen Fleur
Merken, dochter van Remi en Teun Schakel, zoon van Ard en Sanne Schakel de heilige
doop ontvangen. We kijken dus uit naar een feestelijke dienst geleid door Yvette Pors. De
beroepingscommissie staat in de startblokken. Ze hebben een promotiefilmpje gemaakt
welke ze hopen te tonen op de gemeenteavond op 17 maart. Ook ter sprake is geweest dat
per 1 juli van dit jaar de verplichting ingaat dat de meeste mensen die een taak in de kerk
hebben een VOG verklaring moeten hebben, dat is een verklaring van goed gedrag. Er wordt
momenteel uitgezocht wat de regels hiervoor zijn en voor wie deze gelden. U zult hierover
later geinformeerd worden. Zo speelt er van alles in een tijd die we in de kerk de 40
dagentijd noemen. Een tijd van bezinning en inkeer. Een tijd die uitmondt bij het kruis. Maar
ook dat is het einde niet, God zij dank. Het einde is het open grafl Martien van Tuijl,
voorzitter

Gemeenteavond

Maandag 17 maart a.s. staat de gemeenteavond op de planning. Deze avond worden de
jaarrekeningen van de kerk en de diaconie besproken. Tevens krijgt u uitleg over het
beroepingswerk en het traject 'Toekomst van onze kerk'.




Aanvang: 20.00 uur in De Stigt.
In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u de agenda, de notulen van de vorige gemeenteavond
en de jaarrekeningen.

Ouderenmiddag met broodmaaltijd

Woensdag 19 maart a.s. komt Piet Aantjes ons vertellen over zijn reis naar Gambia in een
oude rolstoelbus, die hij samen met dochter Petra heeft ondernomen. Aansluitend willen wij
met elkaar de broodmaaltijd nuttigen.

Aanvang: 15.00 uur in De Stigt.

ledereen is van harte welkom, ook de jongere ouderen onder ons.

Voor de broodmaaltijd graag even opgeven bij Ageeth Slob of via de intekenlijst in de hal.

Nieuws vanuit de diaconie:Aankondiging Klusmorgen 12 april

Met enige regelmaat worden de diaconieén gevraagd te ondersteunen bij klusjes. Kan er
geholpen worden met.....het opruimen van de tuin, de schuur. Of de reparatie van de
trapleuning, het hekwerk. Of is het mogelijk het trapgat te sauzen of het nachtkastje op te
knappen? Of kan het gordijn worden aangepast? Zo zijn er diverse klusvragen bij mensen in
de gemeente (wel of niet verbonden met de kerk) die zelf niet (meer) de mogelijkheden
hebben om de klussen uit te voeren of moeilijk hulp in kunnen roepen.

De helpende hand.

Als diaconieén willen we daarom een gezamenlijke (ook met jong en oud) klusmorgen
houden op zaterdag, 12 april. Een flyer hiervoor met meer informatie ligt in de hal. ( en/of
wordt u aangeboden)

Op zoek naar Keltische inspiratie voor het leven van alle dag.

In de afgelegen, ruige gebieden van o.a. lerland en Schotland woonden de Kelten. Na een
lange tijd van duisternis werd het Licht van het Evangelie ook aan de Kelten gebracht.

De Keltische christelijke traditie omvat een periode van vroeg in de 5e eeuw tot ca. het begin
van de 11e eeuw. De Kelten zagen het leven als een pelgrimsreis naar God.

Kenmerkend is hun groot besef van Gods tegenwoordigheid in het leven van alledag. Zij
merkten die op in 0.a. de natuur, kunst, muziek, en de ontmoeting met elkaar.

Ze hadden een grote motivatie om het Evangelie aan anderen te brengen. Denk daarbij aan
Bonifatius en St. Patrick. Ook zij horen bij de boeiende Keltische kerkgeschiedenis.

De Keltische christenen laten zich kennen door hun gebeden en zegeningen die bewaard
zijn gebleven. Ontroerend mooi zijn de gebeden waarin Gods ‘handschrift’ gelezen wordt in
de Schepping.

Zij zagen onze zintuigen als een harp met 5 snaren waar God op speelt.

Een levendige avond, met interactie en de vraag om iets mee te brengen uit de natuur, wat
u/jou aanspreekt (dat mag ook een foto zijn). Echt een avond voor alle leeftijden!

Van harte welkom op dinsdag 18 maart in de Rank. Inloop 19.30 uur, aanvang 19.45 uur. De
avond wordt verzorgd door Hans van der Meij en Emma Kraaijeveld.

Kunst in de Kerk

“Open je artistieke hart”.

Vanaf het najaar zijn leden uit de drie kerken een paar avonden bij elkaar gekomen rondom
Psalm 147.

Hoe fijn was het om met elkaar na te denken over deze psalm en elkaar op weg te helpen
met het verbeelden van de tekst.

Verbeelden we de hele psalm of lichten we er een vers uit?




Het was een artistieke uitdaging, een proces waarin we elkaar
mochten bemoedigen en aanmoedigen.

Mooi om te zien dat er muziek ontstond, liederen werden
gemaakt en gezongen, poézie, handwerken en vooral
tekenen en schilderkunst.

U kunt deze mooie resultaten komen bekijken.

Hervormde Kerk s i S
vrijdag 21 maart 19.00-21.00 uur Fxpositie kunst
zaterdag 22 maart  10:00-16:00 uur i de Kerk

19.00
1000,

Maranatha Kerk
Zondag 30 maart voor en na de feestelijke doopdienst

Save the date — Rommelmarkt

De organisatie van de jaarlijkse rommelmarkt ligt dit jaar weer in handen van de
gereformeerde kerk. Als rommelmarktcommissie zijn we alweer begonnen met de
voorbereidingen. We hebben er weer zin in om met elkaar de handen uit de mouwen te
steken! De opbrengst zal weer 50% voor de kerk zijn en 50% voor één of meerdere goede
doelen.

De rommelmarkt zal plaatsvinden op zaterdag 14 juni. Net als voorgaand jaar gaan we de
donderdagavond ervoor (dit jaar dus 12 juni) de spullen weer huis-aan-huis ophalen en
worden deze vrijdag 13 juni in en rondom de kerk gesorteerd. Tevens worden er in de twee
weken voorafgaand aan de rommelmarkt weer loten verkocht.

Om de rommelmarkt tot een succes te maken hebben we uw en jouw hulp heel hard nodig!
Binnenkort zullen we een uitvraag doen voor hulp. Schrijf de data alvast in uw/jouw agenda.
Groet rommelmarktcommissie,

Camiel, Arie, Kees, Mireille en Leonie

-Giften/collecte
U kunt uw gaven via de QR code geven.
Gebruik hiervoor de app.

Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code
= te scanhen en gewoon te blijven geven

ownload in de

, D, ONTDEK HET OF
L ¢ App Store P’ Google Play

Data ter herinnering

17 maart 20.00 uur, gemeenteavond

18 maart 20.00 uur, Keltische Spiritualiteit in De Rank

19 maart 15.00 uur, ouderenmiddag met broodmaaltijd

21 maart 20.00 uur, gespreksgroep dames VHGL

23 maart bijzondere dienst met Evert Westrik en gospelkoor Chananja

30 maart Kunst in de kerk

27 april Tentdienst georganiseerd door de leden van de Maranathakerk
en de Hervormde Kerk

16 mei 17.30 uur, soepcafé

14 juni rommelmarkt

De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 23 maart. Kopij voor de
Nieuwsbrief véér donderdag 20 maart 2025, 20.00 uur inleveren bij de makers van de
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com data ter herinnering
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